
Soms is er zoveel wat we voelen 
maar zo weinig wat we kunnen zeggen...

Dankbaar willen wij in ons hart bewaren 
het leven en de liefde van meneer

Marcel Thuy  
Echtgenoot van mevrouw Emilienne Van der Kelen 

Geboren te Sint-Gillis-Waas op 27 december 1950
en overleden te Sint-Niklaas op 15 februari 2024.

U kan Marcel een laatste groet brengen in het 
UItvaartcentrum Pittoors, Kerkstraat 28 te Sint-Gillis-Waas, 
op dinsdag 20 februari 2024 van 19.00 uur tot 20.00 uur. 

Wij nodigen u uit om samen met ons afscheid 
te nemen tijdens de uitvaartplechtigheid op 
donderdag 22 februari 2024 om 11.00 uur 

in Aula Pittoors, Kerkstraat 28, 9170 Sint-Gillis-Waas.

De bijzetting van de asurne op de begraafplaats 
te De Klinge vindt plaats in intieme kring.  

 

Dit melden u met droefheid

Emilienne Van der Kelen
zijn echtgenote

 
Wendy Thuy

zijn dochter
 

Prosper en Monique Vergauwen-Thuy
 kinderen, klein- en achterkleinkinderen
André en Fernanda Taelman-Thuy
 kinderen, klein- en achterkleinkinderen
Erik Thuy †
Eddy en Rose-Anne Thuy-Dullaert
 kinderen en kleinkind
Andre en Berlinde Van der Kelen-Van Landeghem
 kinderen en kleinkinderen

zijn broers, zussen,schoonbroers en schoonzussen, 
neven en nichten

Een bijzondere dank gaat uit naar de buren,
Huisartsenpraktijk Hogenakker, dr. G. Huysmans, 
het voltallig personeel van Vitaz afdeling hematologie, 
thuisverpleging Geert Moens,
en Palliatief Netwerk Waasland voor de goede zorgen. 

Rouwadres: Uitvaartvaartzorg Pittoors, t.a.v. fam. Thuy
Kerkstraat 28, 9170 Sint-Gillis-Waas 


