
We zullen je missen... 

Ivette Verschaffelt 
zijn echtgenote 

Serge De Saegher en Manuela De Smet 
zijn kinderen

Evelien De Saegher en Sander Pieters 
zijn kleinkinderen

Delen mee in het verdriet: 
zijn schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten 

Geniet van het leven, zolang je kunt. (Epicurus 341-270 v.Chr)

Een bijzondere dank gaat uit naar Huisartsenpraktijk Pluspunt en
het voltallig personeel van VITAZ, afdeling intensieve zorgen, voor de goede zorgen. 

Rouwadres: Uitvaartzorg Pittoors, t.a.v. fam. De Saegher 
Kerkstraat 28, 9170 Sint-Gillis-Waas 

Liefdevol nemen wij afscheid van de heer

Edilbert De Saegher
24 augustus 1941		  ik ben maar een mens 
16 januari 2024			  ik was maar een mens 

Oud-leraar economische wetenschappen 
Gewezen penningmeester en ere-voorzitter boekenfonds Kon. Atheneum Sint-Niklaas 

U kan Edilbert nog een laatste groet brengen in het Uitvaartcentrum Pittoors, 
Kerkstraat 28 te Sint-Gillis-Waas, op dinsdag 23 januari 2024 van 19.00 uur tot 20.00 uur. 

Wij nodigen u uit om samen met ons afscheid te nemen tijdens de uitvaart op 
donderdag 25 januari 2024 om 11.30 uur in Aula Pittoors, Kerkstraat 28 te Sint-Gillis-Waas. 
De bijzetting van de asurne op de begraafplaats Heimolen zal plaatsvinden in intieme kring. 



Ons leven heeft de zin die we er zelf aan geven

Grootouders, ouders , ooms en tantes, hebben me gekend en zijn gestorven. 
Zij waren onafscheidelijk in mijn leven en daarna had ik geen 1 november nodig 
om bijna dagelijks te beseffen dat hun bestaan en aanwezigheid, 
mijn jongere jaren hebben gevuld met het liefdevolle, het tedere, maar ook het aftandelijke. 

Mijn echtgenote en nakomelingen, neven en nichten, vrienden en vriendinnen, 
hebben me gekend en leven nu nog. Ook zei waren onafscheidelijk in mijn leven en ik heb hun het liefdevolle, 
het tedere en het afstandelijke gegeven, wat een mens ook maar kan met zijn beperkt vermogen. 
Ik heb gewoon gedaan wat ik meende te moeten doen, en daarbij heb ik zeer veel teruggekregen.

Vooral mijn lieve Ivette zal ik oprecht missen. 
(Eddy jan. 2000)

De stilte hoor ik niet 
Echter zonder haar ben ik leeg  
(Eddy jan. 2000) 


