
Ik zie je in de sterren 
Ik hoor je in de wind 

Al ben je niet meer hier
Er is een plekje in mijn hart 
Waar ik jou voor altijd vind

Zeer verdrietig, maar heel erg blij met alles wat zij voor ons heeft betekend, 
nemen wij afscheid van mama, schoonmama, bobon 

Angèle Van Doorsselaer 
weduwe van Robert De Maeyer 

geboren te Stekene op 19 maart 1930 en overleden te Sint-Niklaas op 16 februari 2022.

Wij nodigen u uit om samen met ons afscheid te nemen van Angèle tijdens de uitvaart op 
maandag 21 februari 2022 om 10.30 uur in Aula Pittoors, Kerkstraat 28 te Sint-Gillis-Waas.

Gevolgd door de bijzetting van de asurne op de begraafplaats te Kemzeke. 

 
 Zij blijft voor altijd... 

 Mama van:
 Viviane en Karel 
           🌸
 Bobon van:
 Edith en Kristof 
  Nathan, Brent, Hannelore  
           🌸
 Jan en Laura  
  Mats, Gus

Een bijzondere dank gaat uit naar haar huisarts dr. Vleminckx, het voltallig personeel 
van het WZC Huize Den Dries en het Wit-Gele Kruis voor de goede zorgen. 

 
 Rouwadres: Regentiestraat 10, 9190 Kemzeke 


