Dirk Enthoven

12 maart 1936 - 21 maart 2021

Sterven doe je niet ineens
maar af en toe een beetje
en alle beetjes die je stierf
‘t is vreemd maar die vergeet je.
Het is je dikwijls zelf ontgaan,
je zegt ik ben wat moe
maar op 'n keer
dan ben je aan je laatste beetje toe.

Toon Hermans

Na een langdurig ziekbed is toch nog plotseling overleden
mijn lieve man en onze papa

Dirk Enthoven

Amsterdam, 12 maart 1936 Stekene, 21 maart 2021

Door de huidige corona-maatregelen zal de
uitvaartplechtigheid plaatsvinden in intieme kring.

Dit melden u met droefheid :
Henny
zijn echtgenote,

Jeannine

Edwin en Ingrid
zijn kinderen.

De families Enthoven en van der Velden.

De familie dankt Groepspraktijk Huis De Ro,
het Stekens Verpleegteam
en het voltallig personeel van het WZC Vlashof
te Stekene voor de goede zorgen.

Rouwadres :
Uitvaartzorg Pittoors, t.a.v. Dirk Enthoven
Kerkstraat 28, 9170 Sint-Gillis-Waas



