
Liefdevol nemen wij afscheid van

mevrouw

Sophia Janova
geboren te Athene (Griekenland) op 24 september 1926

en overleden te Stekene op 16 november 2020.

Door de huidige corona‐maatregelen zal de 
uitvaartplechtigheid plaatsvinden in intieme kring.

De familie dankt u van harte
 voor uw blijken van deelneming en medeleven.

Een speciale dank gaat uit naar dr. De Caluwé en het 
voltallig personeel van het WZC Zoetenaard voor de goede zorgen. 

                                                                                              Rouwadres:    
                                                                              Uitvaartzorg Pittoors 
                                                                                 t.a.v. Sophia Janova 
                                                     Kerkstraat 28, 9170 Sint‐Gillis‐Waas 

Dit melden u met droefheid :

Wilfried Verstraeten (†)
Etienne Verstraeten 
Guido en Ivonne Verstraeten ‐ Verbraeken
Rita en John Verstraeten ‐ Van Vlierberghe
Marina en Ludo Verstraeten ‐ Van Mol
Nobby en Lieven Verstraeten ‐ Schelfhout

haar kinderen,
Anne­Marie en Jean‐Pierre Verstraeten ‐ Simon
 Dennis en Cynthia
Marleen en Jean‐Pierre Verstraeten ‐ Lossie 
 Kimberly en Stieven
Erica Verstraeten 
 Chiara 
Els en Jeremy Verstraeten ‐ Delahaye
Bert Verstraeten 
 Zenno
Tor en Tine Verstraeten ‐ De Ruysscher 
 Bas 
Kim en Ann Verstraeten ‐ Schoenmaeckers 
 Elena 
Lars en Kelly‐Marie Verstraeten ‐ Owsley 
 Tristan en Athina 
Heidi en Emanuel Van Vlierberghe ‐ Raemdonck
 Margot en Eline 
Vicky en Mathieu Van Vlierberghe ‐ Van Goethem 
 Emma, Robbe en Emile 
Bram en Tessy De Vos ‐ Eeckhoudt 
 Seth, Kizzy, Vince, Emily en Laura (†)
Lore en Joachim Van Mol ‐ Nuyttens 
 Kobe en Diede 
Stefanie Van Mol 
 Mona‐Marie
Thibaut en Nathalie Van Mol ‐ Polfliet 
 Lewis en 
Pieter en Eefje Schelfhout ‐ Verbeek
Judith en Steven Schelfhout ‐ De Vos 
 Juul en Lise 
Maarten Schelfhout 

haar kleinkinderen en achterkleinkinderen.

De families Verstraeten en Colman. 

Sterven doe je niet ineens
maar af en toe een beetje

en ieder beetje dat je ster�
’t is vreemd, maar dat vergeet je. 

Het is je dikwijls zelf ontgaan
je zegt, ik ben wat moe,

maar op een keer, dan ben je 
aan je laatste beetje toe. 

     ‐ T. Hermans 
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